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“Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat het zo lang op zich heeft laten wachten, maar Tilburg mag zich 
eindelijk een echt Discofeest rijker rekenen. Met misschien wel een overkill aan evenementen denkt 
de organisatie van Disco Snolly een nog stiekem best groot gat te hebben gevonden dat zij vanaf 
november vol passie en enthousiasme in gaat vullen!” - Brabants Dagblad, 22 oktober 2015.

En ik loog er niet om, jaren later mag ik met mijn feestje Disco Snolly nog steeds iedere eerste 
vrijdag van de maand de Cul de Sac “uitverkopen”. Ik interpreteer disco in de breedste zin van 
het woord en altijd staat één ding voorop: Meezingen! Mijn eigen DJ’s hebben allemaal hun eigen 
disco-expertises: de één laat je genieten van de beste vinylplaten, de ander gooit de grootste 
klassiekers en hits uptempo achter elkaar en misschien verrast weer een andere je wel met de 
grootste onbekende pareltjes. Af en toe even met één been buiten het discoboekje, maar wel altijd 
met disco-invloeden!

TEAM DISCO SNOLLY (DJ TEAM)

De afgevaardigden van hét discofeestje van Nederland: Team Disco Snolly. Een hogere 
concentratie Disco Snolly ga je niet krijgen.
Verwacht in een DJ set van 90 minuten de grootste disco klassiekertjes, gemengt met wat 80’s 
hier en daar en dat in een house-sausje, zodat de energie je om de oren raast! Het team is compleet 
met twee volledig in pailletten gehulde Angels.

DISCO SNOLLY LIVE (BAND)

Dat het woord “coverband” ook een understatement kan zijn, dat ervaar je pas tijdens de 
spektakel show van Disco Snolly LIVE. Het beste van de 70s en 80s gemixt met de technieken 
en mogelijkheden van nu. Waar The Jackson 5 een CDJ2000 tegenkomt en Diana Ross een 
100Hz Bass. DJ en band, compleet met backing vocals en blazers, wisselen elkaar af (of beter 
nog, smelten samen) om jou de disco-ervaring anno 2019 in je gezicht te pompen. Of op andere 
momenten juist heel zachtjes te strelen met de meest breekbare klanken van Donna Summer.

Dit is een volledig met spiegeltjes beplakte achtbaan van anderhalf uur door het beste muzikale 
tijdperk wat we ooit gekend hebben. En je mag je moeder ook meenemen.


